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JONGERENKERK VENLO
 Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda maart - april 2023 

 m a a r t  2 0 2 3

05 10.00 u. JK-zondagviering

08 19.15 u. Taizégebed

11 ??? Heilige Huisjes Tocht - Vastenactie 2023

12 10.00 u. JK-zondagviering

18 09.00 u. Maas Cleanup (opschonen) (tot 12.00 u.)

19 10.00 u. JK-zondagviering

20 19.30 u. Fairtrade Werkgroep (tot 21.00 u.)

26 GEEN VIERING - kerk onbereikbaar vanwege VENLOOP

27 16.30 u. Overleg Pastoraal Team (tot 18.00 u.)

28 Evaluatie opschonactie Maas Cleanup

7

 a p r i l   2023 

02 10.00 u. JK-zondagviering - Palmzondag

02 11.30 u. Palmhöltjesoptocht

06 20.00 u. Viering van Witte Donderdag

07 20.00 u. Gebedsdienst van Goede Vrijdag

08 20.00 u. Paaswake

09 10.00 u. Viering van Pasen

12 19.15 u. Taizégebed

16 10.00 u. JK-zondagviering

23 10.00 u. JK-zondagviering

30 10.00 u. JK-zondagviering
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vieringen maart - april 2023
V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 5 maart 2023, 10.00 uur

2e zondag Veertigdagentijd

Woord- en communiedienst

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs 
+ JK-koor

Woensdag 8 maart 2023. 19.15 uur

Taizégebed

V. leden Taizégroep JK

+ samenzang Taizéliederen

aansluitend koffie en thee

Zondag 12 maart 2023, 10.00 uur

3e zondag Veertigdagentijd

Eucharistieviering

V. deken Spee

A. Peter Verhoeckx                 
+ JK-koor

Zondag 19 maart 2023, 10.00 uur

4e zondag Veertigdagentijd

Woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch

A. Geert van Zitteren

+ Koninklijke Zangvereniging Venlona

Zondag 26 maart 2023

VENLOOP

GEEN VIERING IN DE JONGERENKERK

Zondag 2 april 2023, 10.00 uur

6e zondag Veertigdagentijd

PALMZONDAG

Woord- en communiedienst

V. Truus v.d. Heijden en Hub v.d.

Bosch

A. oud-ommunicanten               
+ JK-koor

Aansluitend om 11.30 uur

Palmhöltjesoptocht

Donderdag 6 april 2023, 20.00 uur

WITTE DONDERDAG

Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen 
A. Max Görtjes

+ JK-koor

Vrijdag 7 april 2023,  20.00 uur

GOEDE VRIJDAG

Gebedsdienst

V. Hub van den Bosch

A. Henneke Roox

+ cd

Zaterdag 8 april 2023,  20.00 uur

PAASZATERDAG

PAASWAKE

V. Hub van den Bosch en Ruud

Willemsen

A. Lenie Verhoeckx

+ nog niet bekend
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Zondag 9 april 2023,  10.00 uur

PASEN

Woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch 
A. Leo Verbeek

+ JK-koor

Zondag 16 april 2023,  10.00 uur

Beloken Pasen

Woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch

A. Peter Verhoeckx

+ Merlijn van Moorsel

Zondag 23 april 2023, 10.00 uur

Woord- en communiedienst

V. Piet Linders

A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs

+ Gospelkoor Spirit of Love

Zondag 30 april 2023, 10.00 uur

Woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden

A. Henneke Roox

+ Koninklijke Zangvereniging

Venlona

verjaardagen in maart

01 mrt.   Gerard Linssen
03 mrt. Marlein Vaessen

14 mrt. Nout van Rijsewijk

18 mrt. Marlie Hanraths

27 mrt. Jens Timmermans

29 mrt. Angelina Reker 30 

30 mrt. Heinz Dreuning 31

31 mrt. Juliane Schmitz

kleding dak- en thuislozen 
lid JK-koor

communicant 2022

lid Triple Quartet

muzikant in Jk.
communicant 2022
JK Big Band, trombone

lid JK-koor
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Zaterdag 11 maart 2023

“Heilige Huisjes Tocht”

Wandelen in Velden

thema: Mensen Onderweg

Op zaterdag 11 maart 2023 vindt er een ‘Heilige Huisjes Tocht' plaats in het kader

van de Vastenactie 2023.. Het thema van de Vastenactie is ‘Mensen Onderweg'.

Zo willen wij op 11 maart samen onderweg zijn in Velden.

De tocht begint bij de kerk in Velden, alwaar ieder haar of zijn auto of fiets kan

neerzetten op de parkeerplaats. Vervolgens bezoeken we Voedselbos Velden waar

we ontvangen worden door de heer Doornbal en uitleg krijgen. Vervolgens

wandelen we naar Bio Verbeek waar Leo Verbeek zal vertellen over de wijze

waarop zij hun bedrijf runnen op een biologisch verantwoorde manier. Vanuit daar

vertrekken we weer richting Velden waar we onderweg nog stilstaan bij een

Mariakapel.

We nodigen ieder van harte uit om deze Heilige Huisjes Tocht mee te wandelen.

Zaterdag 11 maart 2023

Verzamelen: 09.45 uur bij de Kerk in Velden

Welkom en vertrek: 10.00 uur

Afsluiting: 13.00 uur bij de Kerk in Velden

Deelname: vrije gift
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Maandag 6 maart 2023

Film over Zuid-Soedan

Wat beweegt de westerlingen die zich naar de meest verafgelegen, onherberg-

zame en soms zelfs gevaarlijke gebieden begeven om daar goed te doen voor de

medemens?

In Yei, een stadje in Zuid-Soedan, is na vele jaren oorlog een groot deel van de

gevluchte bevolking teruggekeerd. Het is een van de armste plekken ter wereld,

vrijwel zonder infrastructuur.

Enkele westerse hulpverleners proberen de teruggekeerde vluchtelingen te helpen. 

Filmmaakster Jennifer Petterson volgt zes van deze ‘frontsoldaten’ van de inter-

nationale hulpverlening. In tegenstelling tot de gerepatrieerde vluchtelingen zijn zíj

verder van huis dan ooit.

De zes hulpverleners vertellen ongekend openhartig over hun idealen, twijfels en

teleurstellingen. Eenzaamheid en heimwee zijn emoties die regelmatig opspelen.

De Fries Leo Dijkman (55), psychosociaal hulpverlener, die al vele jaren in het

ontwikkelingswerk zit.

Hanna Mollan (36) geeft juridische bijstand aan teruggekeerde vluchtelingen,

onder meer bij het terugkrijgen van grond en bezittingen.

Benjamin Kahn (39), hoofd Informatie van de VN-delegatie in Zuid-Soedan, lijkt in

een tussenfase van zijn leven te zitten.

De Ieren John en Poppy Spens, beiden 56, zijn hulpverleners van de oude stempel.

John runt een technisch college, Poppy is verpleegster.

De 44-jarige Jean-Christophe Goussaud is de meest idealistische van de zes. Het

optreden van de ervaren projectleider is zelfverzekerd, maar achter gesloten

deuren voelt hij zich vaak schuldig over het feit dat er in Europa twee kinderen van

hem wonen die hij zelden ziet.

Michaëlkerk

Pastoor Kierkelsplein 18 te Venlo

Aanvang 19.30 uur

Entree: vrije gift
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Mensen onderweg 
Vastenactie 2023 

Migratie en landrechten
In 2022 stonden Landrechten centraal

in de Vastenactiecampagne. We heb-

ben ons geconcentreerd op Guatemala,

waar lokale gemeenschappen moeten

wijken voor bijvoorbeeld plantages,

mijnen of een waterkrachtproject. De

oorspronkelijke bewoners moeten

vervolgens elders een nieuw bestaan

zien op te bouwen. Ze zijn ‘ontheem-

den’ geworden: mensen die hun oor-

spronkelijke woonplaats en huis moe-

ten verlaten en binnen hun eigen land

op zoek gaan naar een nieuwe, veilige

plek om te wonen en te leven. Juana

was het ‘gezicht’ van de campagne:

haar huis en moestuin werden in brand

gestoken, Juana en haar gezin konden

ternauwernood ont- vluchten. Waar

hun dorp was, kwam een suikerriet-

plantage en de familie moest op een

andere plek een nieuw bestaan zien op

te bouwen.

In 2023 kijken we naar ‘migratie’,

oftewel: naar mensen die al dan niet

gedwongen hun huis verlaten. Som-

migen doen dat tijdelijk, anderen willen

elders een heel nieuw leven opbouwen.

De redenen waarom mensen hun huis

verlaten verschil- len. Sommige mensen

slaan op de vlucht vanwege oorlog,

natuur- rampen of omdat een overheid

of groot bedrijf zijn oog op de kost- 

bare grond heeft laten vallen waar ze

leven. Anderen vertrekken in de hoop

op een beter inkomen of een beter

leven in de grote stad of in een ander

land.

Migratie en landrechten zijn nauw met

elkaar verbonden: mensen die hun

thuis verlaten, moeten elders een

nieuw bestaan opbouwen. Ze moeten

woonruimte vinden, een stukje land om

groente te verbouwen, een baan zoe-

ken, een opleiding volgen. Ze moeten

letterlijk een eigen plek vinden. Als ze

uiteindelijk terugkeren naar hun

oorspronkelijke huis geldt hetzelfde,

want de situatie is niet meer dezelfde

als toen ze vertrokken. Misschien

wonen er andere mensen in hun huis,

hebben buren zich kostbare grond

toegeëigend of is er gewoon niets meer
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om naar terug te keren. Er is ook een

grote groep mensen die ‘vrijwillig’ kiest

om ergens anders werk te gaan zoeken.

Sommigen blijven in eigen land, ande-

ren trekken naar het buitenland.

Mensen onderweg: definities
Er worden vier groepen ‘mensen

onderweg’ onderscheiden: vluchtelin-

gen, ontheemden, migranten en remi-

granten. Veruit de meeste vluchtelin-

gen zijn op de vlucht in eigen land. Deze

mensen noemen we ‘ontheemden’. In

2020 waren het er wereldwijd 56

miljoen. Daarnaast staken 26,4 miljoen

mensen in 2020 de grens over op zoek

naar veiligheid. Zij worden ‘vluchteling’

genoemd. Vluchtelingen en intern

ontheemden kunnen pas veilig terug

naar huis als het gevaar waarvoor die

‘vrijwillig’ naar het buitenland

vertrekken om bijvoorbeeld werk te

zoeken, noemen we migranten. Zij

kunnen in principe veilig terugkeren

naar hun land van herkomst. Migranten

die terugkeren naar hun land van her-

komst noemen we remigranten.

De cijfers
Wereldwijd waren eind 2020 meer dan

82,4 miljoen mensen op de vlucht, in

eigen land of daarbuiten.

Dit zijn dus vluchtelingen én ontheem-

densamen. Het is het hoogste aantal

sinds WOII en het is exclusief de men-

sen die vrijwillig op zoek gaan naar een

beter bestaan elders op de wereld om

te ontsnappen aan honger, armoede of

klimaatuitdagingen.

In 2020 was 1% van de totale wereld-

bevolking op de vlucht. Dat was een

verdubbeling ten opzichte van 2011,

toen er iets minder dan 40 miljoen

vluchtelingen waren. 40% van alle

mensen (wereldwijd) op de vlucht is

kind. Eind 2020 ging het dus om bijna

33 miljoen kinderen! In 2022 raakten

door de oorlog in Oekraïne nog eens

meer dan 6 miljoen mensen op drift.

Migratiecijfers
Er is ook een enorme groep mensen

die vrijwillig van huis vertrekt om elders

een beter bestaan op te bouwen.

Oorzaken zijn bijvoorbeeld armoede,

maar ook bendegeweld in Latijns-

Amerika doet mensen besluiten hun

geluk elders te vinden.

Je kunt je dus afvragen in hoeverre

het besluit vrijwillig is, maar dit zijn

de internationale afspraken over wie

migrant is en wie vluchteling of ont-

heemd.
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Helaas blijkt de reis naar het geluk

voor de meeste mensen een reis naar

nog meer problemen te zijn.

Onderweg gebeuren veel ongelukken,

mensen worden beroofd, mishandeld

en erger. In het beloofde land wachten

illegaliteit en uitbuiting.

Het is niet ongebruikelijk dat mensen

uiteindelijk getraumatiseerd, gewond

en met schulden terugkeren naar huis.

Het totale aantal migranten wereldwijd

is midden 2020 geschat op ongeveer

281 miljoen personen.

Extra informatie in de webshop

Wilt u meer achtergrondinformatie

over migratie? In de webshop vindt u

een Power-Point-document met daarin

meer cijfers en achtergronden.

Wat is ons heilig?
Hongerdoek 2023/2024

"We leven op een blauwe planeet die rond een vuurbal draait, met een maan die

de zeeën beweegt en toch geloof je niet in wonderen?,,

Zo prijst rapper Marteria ons universum. Het kleurrijke hongerdoek van de kunste-

naar Emeka Udemba vertelt over de schoonheid van dit "blauwe wonder", maar 

ook van zijn verwoesting:

klimaatverandering, oorlogen, pandemieën - de grote crises van onze tijd- nemen

toe en overlappen elkaar. Dit stelt ons voor bijzondere uitdagingen, maar uiteinde-

lijk blijft klimaatverandering over als de fundamentele vraag over ons voortbe-

staan. Dat raakt elk mens, elk dier en elke plant. Het smelt, het brandt, het over-

stroomt en slibt dicht, mensen sterven door water en hitte.

Een verscheurde wereld: Dit scenario verschijnt midden in het nieuwe hongerdoek.

Wat is ons heilig, een collage van veel lagen uitgescheurde krantenknipsels.

Nieuws, informatie, feiten en vervalsingen - laag voor laag scheurt en lijmt de

kunstenaar deze fragmenten en componeert daaruit iets nieuws. Van een afstand

schittert de aarde op de hongerdoek als een juweel in turkoois groen en blauw. In

de warmrode omgeving strekken vier armen zich uit:

door hun gestalte en kleur zijn het de armen van twee mensen van een ander

geslacht en etnische afkomst. Hun handen raken samen liefdevol de wereldbol,

maar geven haar ook speelruimte. Een verscheurde, gewonde en breekbare

wereld. Wordt ze nog steeds vastgehouden of is ze vrijgemaakt? Is ze in beweging?
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 Zal ze kantelen, zoals ons klimaat aan het kantelen is? Momenten van onderschei-

ding: De Bijbel vertelt dat God ons de schepping toevertrouwt (Genesis 1-2). Het is

een geschenk én een taak. De Schepping is een geschenk dat onder onze verant-

woordelijkheid wordt geplaatst. We houden haar in onze handen als het beeld van

God. Maar het gaat verder: de Schepping is niet voltooid na zes dagen.

Integendeel. We bevinden ons midden in een nieuw cruciaal Scheppingsverhaal.

Kleur bekennen: "Het kost de aarde" is wat we lezen op een van de krantenknip-

sels. De werkelijke prijs van de goederen is hoger dan wat we zien bij de kassa van

de supermarkten. Daarom vraagt Emeka Udemba met dit kunstwerk:

Wat is voor ons heilig?

Wat raken we niet aan?

Wat is het leven ons waard?

Horen we nog steeds Gods stem spreken in onze medeschepselen?

De encycliek "Laudato Si" ziet het verband tussen de uiterlijke woestijnen die zich

vermenigvuldigen omdat de innerlijke woestijnen zo uitgestrekt zijn geworden (nr.

2L7). Hoe kunnen wij een bijdrage leveren zodat onze wereld intact blijft en wij het

heilige van de Schepping behouden: dat wat niet verhandelbaar of gemanipuleerd

kan worden? Het ligt in onze hand. Tussen de knipsels zijn ook oude krantenfrag-

menten opgenomen die spreken van bemoediging:

"nieuw begin", "vanaf het begin", "vrouwelijke heldinnenkennis" of
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"waar mensen zich op hun gemak voelen", waarmee we "het leven

beginnen" en "kleur bekennen". Emeka Udemba plakt ze als kleurrijke, gerust-

stellende pleisters op de wonden van de Schepping. We hebben mensen nodig die

verandering willen. Mensen die verantwoordelijkheid nemen omdat we de eerste

generatie zijn die de volledige omvang van de crisis begrijpt, maar ook de laatste

generatie zijn die in staat zal zijn om deze te stoppen. Daarom is het hongerdoek

een oproep tot persoonlijke betrokkenheid, een uitnodiging om deel te nemen aan

nieuwe "Scheppingsverhalen". Zolang er zulke initiatieven en moedige bewegingen

zijn, zal het verlangen naar een nieuw, rechtvaardig gezicht van de aarde blijven

leven.

Het ligt in onze handen!

Interview met Emeka Udemba

(samenvatting)

Het hongerdoek is gemaakt van papier. Waarom?

Ik werk voornamelijk met papier. Ik bedek het hele oppervlak van het canvas met

kranten en schets de motieven erop. Dan volgt een laag zwart. Daarna werk ik met

gekleurde stukjes papier de figuren uit. Na elke laag verf voeg ik meer kranten-

knipsels toe. Zo werk ik laag voor laag. Er ontstaat ook onvermijdelijk een structuur

aan de oppervlakte, die onderdeel wordt van het werk.

De informatie waaraan we allemaal worden blootgesteld, is voor mij zeer krachtig.

Daarom gebruik ik veel drukwerk uit kranten en tijdschriften. Mijn werk gaat over

hoe ons denken beïnvloed wordt door wat we lezen en zien.

Wat was je inspiratie voor dit beeld?

God schiep deze wereld en gaf hem aan ons om voor te zorgen. We hebben het

recht om te nemen wat we nodig hebben om te overleven. Vandaag zien we echter

het tegenovergestelde. We gebruiken veel te veel, met als resultaat: de planeet

wordt met de dag warmer, er zijn enorme overstromingen, ook in Nederland, en

pandemieën nemen toe. We hebben alleen deze wereld en als we die niet goed

behandelen, zullen we daar spijt van krijgen.

Wat voor reacties verwacht je op  hongerdoek?

Een kunstwerk is pas compleet als het een reactie veroorzaakt bij de kijker. Mijn

wens is dat deze hongerdoek het startpunt is van een reis waarin we onze

perspectieven veranderen en onze levensstijl heroverwegen. Ik ben ervan

overtuigd dat we aan het denken zullen worden gezet om oplossingen te vinden.
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zondag 2 april 2023

Palmzondag en Palmhöltjesoptocht

Op zondag 2 april 2023 is om 10.00 uur een woord- en communiedienst voor Palm-

zondag. De oud-communicanten worden uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn en

mee te assisteren.

Na afloop is er aansluitend om 11.30 uur de Palmhöltjesoptocht. De

oud-communicanten zullen  daar als Jezus en zijn vrienden aan deelnemen in ge-

zelschap van de ezel.

koffiebijdragen januari 2023

01-01: € 24,00    08-01: € 18,00   15-01: € 20,00   22-01 : € 11,00   29-01 : € 14,00

prijsafspraak koffie : kop koffie € 1,00 

tweede kop € 0,50 

bijlage (koekjes) gratis

d.d.  1-2-2023

Martin Huizinga
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steun slachtoffers aardbeving

In de weekenden van 12 en 19 februari 2023 hebben we in de Jongerenkerk Venlo

een extra collecte gehouden voor de slachtoffers van de aardbeving in Turkije en

Syrië. De extra collecte heeft: 200,00 euro opgebracht.

Dank voor ieders bijdrage die overgemaakt is naar Giro 555 

handnaaimachines gevraagd

Wie heeft nog ergens een ouderwetse handnaaimachine staan?

Jean Marie Bakokimi wil er graag een aantal naar het project van zijn broer in

Congo sturen.

Ze zijn bedoeld voor mensen in dorpen zonder elektriciteit. Zij kunnen dan met zo'n

machine in hun levensonderhoud voorzien. 

Als u er een hebt en niet meer gebruikt, kunt u contact opnemen met:

Jean Marie Bakokimi

Telefoon 06-84730242 of mailadres bakmak9@msn.com 

Of met Hub van den Bosch 06-10729578 of emailadres:

info@jkvenlo.nl
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ter inspiratie

Bezinning gedurende de Vastentijd

Woestijnervaring ( Cor van Vliet)

Vroeg of laat kom je in de woestijn,

plek van bezinning, na angst en pijn.

Wat doet er nog toe en wat dan niet?

Hoe ga je om met leegte, verdriet?

Denk na voordat je die vlakte ingaat en

weet wat je meeneemt, of achterlaat.

Wat is ballast en wat weegt te zwaar.

Bedenk: de verzoeker staat voor je

klaar, uitééngeworpen en prooi van het

kwaad, een onrustzaaier die je niet met

rust laat.

Verwacht geen mirakels en trucs van

boven, blijf als spiegel van God in jezelf

geloven.

Laag kun je vallen, of hoog kun je

springen, maar blijf verantwoordelijk bij

alle dingen. 

God Zelf heeft je toch in dit leven

een wil, een ziel en keuzes gegeven.

Macht kan je nooit gelukkig maken.

God wil jou in je kwetsbaarheid raken.

Engelen zullen je dan dienen voortaan,

omdat je door de woestijn bent

gegaan.

Verrassend uitzicht
Heer, in dit land

waar bergen schaars zijn en de dalen

minder

klinkt het misschien een beetje raar,

maar U begrijpt mij als geen ander

wanneer ik zeg:

Heer, als ik U niet had dan was ik nooit

zo zinvol door de dalen heen gekomen,

dan had ik nimmer op die hoge berg

gestaan waar U me van het uitzicht liet

genieten,

het dal dat ik met U ben doorgegaan.

Er ging geen dag voorbij of U klom voor

mij aan

en telkens keek U of ik er nog was en U

beloofde: als ik toch ooit uit het zicht

zal zijn, ik hóu je in het oog.

Heer,

wat een Lichtglans geeft U dat ik U

kennen mag

U kleurt mijn leven met Uw fleur en

steunt mij dag aan dag.

Gebed van het licht
Er is een licht

dat ver boven alle dingen 

op aarde schijnt;

ver boven ons allen, 

ver boven de hemelen, 

ver boven de hoogste, 

de allerhoogste hemel:

het is het Licht dat schijnt in ons hart.
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vieringen in het voorportaal
Sinds eind januari 2023 toen

de vrieskou zijn echte intrede

deed, viert de Jongerenkerk

Venlo haar vieringen in het

Voorportaal. De energie-

kosten nopen ook ons tot

zuinig zijn met energie, iets

wat natuurlijk ook past als je

zowel Groene als Fairtrade

Kerk bent.

De eerste ervaringen zijn heel

positief en het is ook best

gezellig zo knus bij elkaar.

Jocus Toekôms weer in de JK

Op zondag 19 februari 2023 was na

een onderbreking van twee jaar van-

wege corona het gezelschap van

Jocus Toekôms weer in de Jongeren-

kerk Venlo.  Ze waren met maar liefst

ruim 40 mensen aanwezig om de

Vastelaovend te beginnen.

Het werd een gezellige en sfeervolle

viering met de mooie teksten en de

overweging, die Gé van der Heijden

weer had samengesteld. Truu ( Truus

van der Heijden)  en Leen (Lenie Verhoeckx-Verhaeg) droegen hier als voorgangers

met veel inspirerende woorden aan bij, aangevuld en omlijst met de muzikale

klanken van Joekskapel ‘Zoeë is 't Laeve'. De overweging die Gé weer op zijn ma-

nier gemaakt had was als vanouds van hoge kwaliteit. Peet (Petra Verhoeckx) had,

zoals Truus vertelde, corona op bezoek en kon dus na vele jaren niet met haar

voorgaan. 

Fijn dat het allemaal weer kon dit jaar en dat Jocus Toekôms met zoveel mensen

zich de moeite genomen had om aanwezig te zijn.
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praktische informatie

Pastorale coördinatie

Hub van den Bosch

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op

maandagmorgen en vrijdagmorgen

vanaf  09.30 uur aanwezig op het secre-

tariaat van de Jongerenkerk.

Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken

of voor dringende zaken op andere

dagen nodig hebben dan is hij bereik-

baar via telefoonnummer 06-10729578 

of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk

Begijnengang 17, 5911 JL Venlo

e-mail: info@jkvenlo.nl

Diaconiefonds

Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo

voor projecten ver weg en heel dichtbij

NL46ASNB0871015617

o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk

Voor informatie en afspraken inzake

het gebruik van de Jongerenkerk belt u

met:

Martin Huizinga; 077-3512165

e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl

JK website

web site JK: www.jkvenlo.nl

webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep

Aandacht voor elkaar; voor de leuke

maar uitdrukkelijk ook de minder leuke

dingen van het leven...

informatie aan: 

Corry Flüggen, 077 - 3510752

of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA0414143299

Stg. Jongerenkerk Venlo is ANBI
Stichting Vrienden 

van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:

Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris

Gerard de Vlamingstraat 19

06 - 453 725 74

Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting Vrienden

NL41RABO0173802850 

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij

De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op

zondag30 april 2023

Kopij voor dat nummer kan tot en met

21 april aangeleverd worden (via e-mail

of schriftelijk) op het Secretariaat van

de Jongerenkerk (zie hiernaast).

Is er iets dat u raakt of dat u onder de

aandacht wilt brengen? Dan nodigen

wij u van harte uit om gebruik te ma-

ken van deze mogelijkheid. Ook reac-

ties op artikelen zijn welkom.
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