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  Het verhaal gaat verder ...

elke zondag 10 uur 



agenda mei - juni 2023 
7

 m e i  2023 

04 Dodenherdenking
05 Bevrijdingsdag
07 10.00 u. JK-zondagviering
14 10.00 u. JK-zondagviering - Moederdag
16 20.00 u. Voorstelling “Zie de mens” - Bindkracht Venlo
18 10.00 u. Viering van Hemelvaartsdag
21 10.00 u. JK-zondagviering
28 10.00 u. Viering van Pinksteren
29 Tweede Pinksterdag: geen viering
30 19.30 u. Vergadering JK-Bestuur (tot 21.00 u.)

 j u n i  2023 

04 10.00 u. JK-zondagviering
05 16.00 u. Vergadering Stg. Vrienden van de JK (tot 17.30 u.)
11 10.00 u. JK-zondagviering
12 16.30 u. Bijeenkomst Pastoraal Team en Bestuur van de JK (tot 18.00 u.)
13 19.00 u. Werkgroep Fairtrade JK (tot 20.30 u.)
18 10.00 u. JK-zondagviering - Vaderdag
25 10.00 u. JK-zondagviering

Trompettisten gezocht
Speel jij redelijk trompet of ken je iemand die een aardig partijtje mee kan blazen?

Laat het talent niet verloren gaan en kom mee doen bij de JK Big Band!

Er is plaats voor twee trompettisten.

We repeteren elke zaterdag in de Jongerenkerk van 9.30 tot 12.00 uur.

Twijfel je nog? Kom dan een keer vrijblijvend luisteren.
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vieringen mei - juni 2023
V.=voorganger(s); A.=assistent; L.=Lector

Zondag 7 mei 2023, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Therezi Ezendam
+ JK-koor

Zondag 14 mei 2023, 10.00 uur
Woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch
A. Leo Verbeek
+ JK-koor

Donderdag 18 mei 2023, 10.00 uur
HEMELVAARTSDAG

Woord- en communiedienst
V. Hub van den Bosch
A. Marlein Vaessen
+ Marieke van Heijst-Joosten en Anja

Joosten (zang); Gé van der Heijden
(piano)

Zondag 21 mei 2023, 10.00 uur
Woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ Jens Timmermans (zang en muziek)

Zondag 28 mei 2023
PINKSTEREN

Woord- en communiedienst
V. Hub van den Bosch
A. Paul-Jan Heijnen
+ JK-koor

Pinkstermaandag 29 mei 2023
geen viering

Zondag 4 juni 2022, 10.00 uur
Woord- en communiedienst

V. Hub van den Bosch
A. Geert van Zitteren
+ JK-koor

Zondag 11 juni 2023, 10.00 uur
Eucharistieviering

V. Ruud Willemsen
A. Peter Verhoeckx
+ JK-koor

Zondag 18 juni 2023, 10.00 uur
Woord- en communiedienst

V. Truus van der Heijden
A. Henneke Roox
+ Marieke van Heijst (zang) en Gé

van der Heijden (piano)

Zondag 25 juni 2023, 10.00 uur
Woord- en communiedienst

V. Piet Linders
A. Hannie en Bert Kort, Erna Schreurs
+ Astrid Meijer (harp)
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ter inspiratie

Hemelvaart en Pinksteren

's Heren Hemelvaart 

Maria sprak bedroefd en moe: 
'Mijn Zoon, waar moet ik nu naar toe? 
Ik treur en klaag de ganse dag 
als ik U niet meer volgen mag.' 
 
En Hij: 'Neen, lieve Moeder, neen, 
Ik laat u niet bedroefd alleen. 
Ik wees u al mijn liefste vrind, 
Sint Jan, in wie gij vreugde vindt. 
Zijn liefde zal uw aardse pad 
verlichten als uw grootste schat. 
Hij zal u minnen, eren; 
niets hoeft gij nog begeren. 
En ook het vrome vrouwental 
neemt weg al wat u deren zal.' 
 
Maria sprak: 'Die troost is klein, 
moet ik van U gescheiden zijn.' 
 
En Hij: 'O Moeder, neen, 
Ik laat u niet alleen. 
Tot troost u allermeest 
zend Ik de Heilige Geest, 
die uit Gods wijde hemelzalen 
op deze aarde neer zal dalen 
om met zijn leer en wijze troost 
uw hart te sterken, onverpoosd.' 
 
Duits, dertiende eeuw 
http://gedicht.mystiek.net/religieus.htm 

Hemelvaart 

aan mijn ogen 
onttrokken 
aan mijn oren 
voorbij 
vangt mijn oog 
de liefde 
van Uw Aanwezigheid 
hoort mijn oor 
woorden van leven 
adem ik 
Uw schepping in 

Aukje Wijma 

OLH-Hemelvaart 

De leerlingen stonden er bedremmeld, 
zeg maar verslagen bij. 
Eerst op Goede Vrijdag; 
ze hadden Jezus verloren aan de dood. 
En nu bij zijn Hemelvaart 
verloren zij Hem opnieuw. 
Maar zijn Geest was bij hen, 
levend en warm, 
nabij en vertrouwd. 
Zij wisten het: 
Hij was bij hen. 
Van die belofte konden zij leven. 
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PINKSTEREN 
 

Tussen Pasen en Pinksteren 
Joh. 20: 21-23 

Hij blies op hen en wekte hen tot leven; 
zoals God Adam eens tot leven riep 

zo wilde Hij Zijn jong'ren volmacht geven 
te heersen over alles wat Hij schiep; 

maar deze heerschappij zou dienen worden, 
elkaar de voeten wassen, needrig, klein, 

zoals de Heer deed, toen Zijn jong'ren morden 
omdat niet één de minste wilde zijn. 

Toen heeft hij hun de sleutel doorgegeven 
waarmee het rijk der heemlen opengaat: 

"Wie gij de zonden kwijtscheldt, zijn ze ook vergeven, 
en rekent gij ze toe - Ik straf hen voor hun kwaad." 
Tot tweemaal toe sprak Hij Zijn woord van vrede 

opdat die hen geheel vervullen mocht: 
want wie Hij uitzendt, wordt 

door Zijn gebeden gedragen tot zijn laatste ademtocht. 
 

Nel Benschop – uit: ‘hemel-hoog & aarde-diep' 
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Wind die waait 

Wind – die waait 
verwaait 
mijn angst 
donkere peinzen 
regen - druppels 
vallen neer 
wassen schoon 
geven uitzicht 
op 
vurige vrede 
die kracht geeft 
om in tegenwind 
over water 
te lopen 
in zicht 
van de Eeuwige 

Aukje Wijma 
 

Tekenen van deze tijd 

Maak ons, Heer, ontvankelijk 
voor de tekenen van deze tijd. 
Laat ons het goede zien, 
de goodwill, 
het zoeken naar vrede, 
de drang naar gelijkheid, 
de medemenselijkheid 
en de verdraagzaamheid, 
als zovele tekenen 
van uw Geest 
die werkt in mensen 
van nu. 
Laat ons de werking ontdekken 
van uw Geest 
in onze groeiende 
en zich vernieuwende Kerk. 
Leer ons ingaan 
op de goede verlangens 
die in onszelf geboren worden, 
en laat ons geluk brengen 
aan elkaar. 
Laat uw Geest 
van ons bezit nemen, 
zodat vrede, 
vriendschap en vreugde 
aanwezig zijn 
waar mensen samenleven. 

Naar: Ward Bruyninckx 
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Pinksteractie 20 t/m 28 mei

Geloven in de ander. Samen één missie
De missionarissen en missionair werkers wereldwijd gaan de strijd aan tegen
onrecht en armoede. Hierbij kunnen zij rekenen op financiële steun, zodat zij zich
kunnen blijven inzetten voor de meest kwetsbaren. Gesterkt door deze uiting van
solidariteit zetten zij zich met overgave in voor anderen. In een jaarlijkse campag-
ne rond Pinksteren brengen wij het missiewerk onder de aandacht bij de parochies
en andere belangstellenden. Zo kunnen we samen het belangrijke werk van de
Nederlandse missionarissen en missionair werkers mede mogelijk maken.

Geïnspireerd door hun geloof zetten missionarissen en missionair werkers zich in
voor anderen. Dat doen zij altijd en overal ter wereld. Zo werkt missionaris Sander
Kesseler als priester in Uganda, waar hij vluchtelingen begeleidt. In het vluchtelin-
genkamp Palabek maakte hij mee hoe vluchtelingen bepaalde trauma's beter
kunnen verwerken met spirituele begeleiding vanuit de kerk. "Dat geeft mij vol-
doening ook al kan het soms heel heftig zijn" laat hij weten. Missionair werker
Jacinta van Luijk zet zich in voor alcohol- en drugsverslaafden en voor mensen met
hiv/aids. Zij werkt inmiddels veertig jaar in Kenia waarvan ondertussen al vele
jaren bij Kitale Community Advancement Programme (KAP). Zij zijn beiden het
gezicht van onze Pinksteractie van 2023.
Sander en Jacinta en al die andere missionarissen en missionair werkers zijn er
altijd voor de ander. En samen met u zijn wij er voor hen tijdens de Pinksteractie!

Op zondag 20 mei zullen we voor de Week Nederlandse Missionaris achter in de
kerkruimte de collectebus plaatsen voor hun ondersteuning. Van harte aanbevo-
len.
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theatervoorstelling 

Zie de mens 

in Venlo - Blerick

16 mei 2023

Op 16 mei om 20.00 uur wordt de theatervoorstelling “Zie de mens”
opgevoerd in ‘t Raodhoes, Antoniusplein 2, in Blerick. 

De voorstelling wordt georganiseerd met Bindkracht Venlo.
Zet de datum vast in uw agenda!

Want “Zie de mens” wordt gespeeld door mensen die in armoede leven en thea-
termakers.

Zie de mens is zeer de moeite waard. Ze is gebaseerd op levensechte verhalen van
mensen in armoede die de voorstelling zelf spelen. 

Het is een kunstzinnige, dynamische voorstelling met spel, muziek
en videoprojecties. 

Ze is zoals het leven in armoede: direct, rauw en confronterend,
en tegelijkertijd ook poëtisch, teder en liefdevol.

Zie de mens is een voorstelling waarmee we het publiek meenemen 
naar tal van zaken die ons raken:

de mythe van zelfredzaamheid, de zin en onzin van de participatiewet, 
de ijzige kou op een dakloos bankje in het stadspark, 

liefdadigheid als doekje voor het bloeden, 
verdwalen tussen ambtelijke regels, 

verplicht vrijwillig konijnen voeren op een kinderboerderij 
en cultuur als recht om te ervaren wie je bent. 

En dan ontmoeten wij u graag na afloop om het gesprek aan te gaan.
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reacties van toeschouwers:

Een hartverscheurende oproep om de systeemwereld ondergeschikt te maken aan
de menselijke maat...

Fantastische tekstregie; het gedreven spel; de prachtige vormgeving...

De persoonlijke levensverhalen van mensen in armoede komen ‘binnen’. Als je
deze levenslessen kunt accepte-ren en als uitgestoken hand ziet om samen verder
te komen, is ‘Zie de mens’ een onmisbare ervaring voor iedere uitvoerder, vrijwilli-
ger en beleidsbepaler...

Informatie via: stichting ‘t Groenewold 077-3546689
Toegang is gratis / aanmelden via:
https://www.eventbrite.nl/e/tickets-zie-de-mens-venlo-587662021927
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Rozemarijn - scheppingsactiviste

Ingezonden stuk door Remi Verhagen

Beste JK-ers

Recent ontving ik van een Extinction rebellion  rebel het eindpleidooi voor  bij de
rechter. Het geeft een inzicht in gevoelens en de gedrevenheid van klimaat rebel-
len. Een burgerlijke ongehoorzaamheid actie gaat je niet in de koude kleren zitten.
Iedere rebel begint eraan met een knoop in zijn maag. Deze rebel is op internet te
vinden onder scheppingsactivist. Haar naam is Rozemarijn van 't Einde. Zij doet al
jaren mee aan klimaatacties in alle soorten en maten. Voor mij was de meest in
het oog lopende actie een gebedsdienst op een geblokkeerde straat. Ze stond er in
vol ornaat een dienst met overweging  te houden onder "toezicht" van de politie. 
Het was een mooi protest om voor de heelheid van de schepping te bidden Hier
volgt haar eindpleidooi.

Remi Verhagen

Afgelopen maandag stond ik voor de rechter. Ik werd verdacht van huisvredebreuk
bij pensioenfonds PFZW. En ja wat zeg je dan?
Dit was mijn verklaring:

Geachte mevrouw de rechter,
Als christen probeer ik te leven zoals god dat van mij vraagt. Om mijn naaste lief te
hebben als mijzelf. Om te houden van zowel mijn letterlijke buurman als van mijn
naasten in Nigeria wiens drinkwater wordt verwoest door de praktijken van Shell.
Het houden van die naasten ver weg zet mij een spiegel voor. Wat moet ik doen?
Ik, die op allerlei manieren verstrengeld ben aan de kant van de destructie? Wat
betekent het om me solidair te verklaren met mijn broeders en zusters, met de
slachtoffers? Ik zal u een lange verhandeling over klimaatverandering besparen,
want eigenlijk is alleen het volgend van belang: Als we de kans op een nog enigs-
zins leefbare aarde willen behouden kunnen we het ons niet meer permitteren om
nieuwe gas- en olievelden te ontwikkelen. Gaan we daar wel mee door, dan komen
volgens het Internationaal Energie Agentschap de klimaatdoelen definitief buiten
bereik.
De jaren, maanden, dagen en seconden dat we het tij nog kunnen keren tikken
weg. Beheerders van grote geldstromen, zoals pensioenfonds PFZW houden de
sleutels in de handen. En via mij in persoonlijke verbinding met deze instantie
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maken ze mij medeplichtig  aan hun nalatigheid. Mijn pensioenfonds geeft immers
een deel van mijn loon aan Shell, Chevron en Totalenergies, zodat zij die nieuwe
olievelden kunnen ontwikkelen. PFZW blokkeert hiermee een leefbare toekomst.
Ik blokkeer ongewild mee. Mijn pensioenfonds subsidieert de verwoesting van de
voedselvoorzieningen en het drinkwater in Nigeria. Ik verwoest ongewild mee. Dit
verscheurt me. Zeker is, dat druk nodig is, stevige druk.
Om PFZW te helpen om hun verantwoordelijkheid te doorvoelen is het blijkbaar
nodig dat er actiegroepen zijn die de noodklok luiden, niet allen in woorden maar
ook in daden. PFZW heeft het belang van deze druk onlangs ook zelf bevestigd: In
een artikel op nu.nl zeggen ze dat ze ons soort luizen in de pels nodig hebben om
scherp te blijven.
Ik kan beslissen om niet mee te doen aan deze acties. Om mijn eigen gezondheid
en baan niet op het spel te zetten. Maar dan betaal ik een nog hogere prijs. Als ik
thuis blijf, blijf ik medeplichtig aan de verwoesting van de aarde, de verwoesting
van de toekomst. Dus ik ga. Uit morele noodweer. En uit de hoop dat ik het ver-
schil kan maken. En uit overtuiging dat ik geroepen ben om dat te proberen. 
Ik kan er niet bij, dat ik vanwege mijn geweldloze protest, vandaag mogelijk zal
worden veroordeeld. De wereld voelt verknipt. Als de wet bepaalt dat ik me niet
uit alle geweldloze macht mag verzetten, tegen de massamoord die plaatsvindt op
het leven op aarde, dan vraag ik mij af hoe wij over enkele decennia, als het defini-
tief te laat is, zullen terugkijken op deze wet. Dit zal niet de laatste keer zijn dat ik
het risico moet nemen om gearresteerd te worden voor vreedzaam protest. Ik
beloof u dat ik zal doorgaan met geweldloos strijden. Dit tijdsgewricht smeekt om
mensen die zich inzetten voor de wereld zoals die kan en hoort te zijn.
Ik hoop dat u in uw oordeel een van die mensen wilt zijn.

Alle 14 demonstranten zijn ontslagen van rechtsvervolging. Geen straf is voor hen
uitgesproken.

-10-



oproep kleding

KLEDINGBANK VOOR DAKLOZE MENSEN IN DE JONGERENKERK IN VENLO
een wekelijks lichtpuntje

Wie kan ons helpen aan degelijke, sportieve kleding, geschikt voor op straat?
We hebben vooral behoefte aan onderbroeken, T-shirts, herenbroeken, dames-
broeken (maat XS, S en M) , joggingbroeken, leggings, truien, vesten, jassen, body-
warmers, handschoenen, mutsen, sokken, sportieve schoenen, slaapzakken en
(fleece)dekens.
Rugzakken, sporttassen en (plastik) tasjes zijn ook heel welkom.
De (schone) spullen kunt u afgeven bij de JongerenKerk tijdens de Solidariteits-
maaltijd op woensdag van 16-18 uur en donderdags van 12-13.30 uur als de kle-
dingbank open is.
U kunt ook bellen met Marlies 06-2274.8511 om de kleding te laten ophalen.

Hoe het begon
Corona kwam, veel voorzieningen werden gesloten. Veel dakloze mensen in Venlo
konden nergens meer terecht. Het was nog winter en de nachten waren koud. Ze
kwamen op woensdag naar de JongerenKerk voor een bakje met eten dat ze buiten
in weer en wind konden opeten.
Velen waren vervuild en hadden niet eens een warme jas, dichte schoenen of een
deken om zich 's nachts buiten warm te houden. De vrijwilligers konden het niet
meer aanzien.
De JongerenKerk zorgde ervoor dat de gemeente tijdelijk een douche naast de kerk
plaatste. Maar na het douchen ging de vuile, stinkende kleding weer aan. Vrijwilli-
gers gingen jassen, schoenen en warme kleding verzamelen.
Het douchen, de schone kleren, een warme jas, een kop koffie met een boterham
en een vriendelijk woord, zorgden ervoor dat deze mensen zich weer even een
beetje mens konden
voelen. Dat was wat ze heel hard nodig hadden.

Na enige tijd was er voldoende kleding voor een eenvoudige kledingbank boven in
de JongerenKerk. Het is nu voor zo'n 20 tot 30 dakloze mensen een wekelijks
lichtpuntje.
Ze komen donderdags voor een goed gevulde kop soep van het Leger des Heils en
wat schone warme kleding. En wat doet het goed om dan een glimlach op hun
gezichten te zien.

-11-



Enkele recycle kledingwinkels doneren regelmatig wat kleding. Het lukt echter nog
niet om voor al onze gasten iedere week voldoende spullen te verzamelen. Van-
daar bovenstaande oproep.

Alvast bedankt namens onze gasten en vrijwilligers,
Hans Spee en Marlies Hinssen.

verjaardagen in mei

1 mei Patricia Spee   bloemen- en poetsgroep
2 mei  Lynn Janssen communicant 2022
2 mei Chris Dik JK Big Band - tenorsax
3 mei Maria van Duinhoven bloemengroep
9 mei Nelly Schreurs
19 mei Mieke Verkoeijen Taizégroep JK
30 mei Corry Flüggen Wel en Weegroep

koffiebijdragen maart 2023

05-03: € 22,00    12-03: € 20,00   19-03: € 26,00   26-03 : geen dienst   

prijsafspraak koffie : kop koffie € 1,00  
tweede kop € 0,50 
bijlage (koekjes) gratis

d.d.  1-4-2023
Martin Huizinga
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paaskaars 2023

De betekenis van de afbeelding op de paaskaars 2023 is als volgt:
VREDE

Met het moderne ontwerp "Vrede" op de paaskaars willen we de liefde en hoop op
eeuwige vrede uitbeelden van de bewoners van de vijf wereldcontinenten. Een
thema dat dit jaar helaas nog steeds actueel is.

Mogen wij er inspiratie uithalen om te beginnen voor onszelf, maar ook voor onze
eigen gemeenschap van de Jongerenkerk en in Venlo. Maar mogen wij ook alle-
maal in ons gezin, onze familie, straat en dorp werken aan vrede.

De paaskaars zal elke zondag en op bijzondere dagen en bij bijzondere vieringen in
onze kerk branden.

Hub van den Bosch
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Palmpasen met optocht 2023

Op zondag 2 april 2023 vierden we
samen met oud-communicanten
Palmpasen en daarna deden we met
hen mee aan de Palmhöltjesoptocht.
Zowel de viering als de optocht waren
zeer geslaagd.
Op de woensdag VOOR Palmzondag
waren we al met de
oud-communicanten en enkele ouders
bij elkaar gekomen om de palmhöltjes
te maken.
Fijn dat communicanten uit vorige jaren
zich nog zo betrokken voelen bij onze
gemeenschap.
Bijzonder was ook dat er na jaren weer een nieuwe ezel was. Helaas leeft Henkie
niet meer en is die naar de ezelenhemel. Maar Binky was en is een goede opvolger
van Henkie. Het was net of Binky het al jaren deed.
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opschoonactie 18 maart 2023

Zonnige 9e opschoonactie van groen in binnenstad

18 maart organiseerden samenwerkende
organisaties een halfjaarlijkse opschoon-
actie van het groen in de binnenstad. 
18 vrijwilligers verzamelden even zo vele
zakken zwerfvuil. De actie sloot goed aan
bij het Grote Schoonmaak-thema voor de
binnenstad van Venlo Schoon en Venlo
Partners. Op zaterdag 4 maart maakten
30 vrijwilligers de binnentad schoon.
Tevens was er een speciale schoonmaak-
actie voor ondernemers op zondagoch-

tend, was er groot onderhoud aan containertuintjes en een oproep om een tuintje
te adopteren. 

Op 18 maart waren we ook in goed gezelschap
van 40.000 deelnemers aan de landelijke
Opschoondag en de Maascleanup. 

"Opgeruimd staat netjes" 
Onder het motto "Opgeruimd staat netjes"
maakten de Jongerenkerk, Joriskerk, Fair
Venlo, jongeren van Home+, Wijkoverleg
Binnenstad, werkgroep Julianapark, ‘t
Groenewold en de Wereldwinkel het groen in
de binnenstad schoon. We deden dat langs de
Maaskade, de Koninginnesingel, de fietsbrug,
de kop van de Weerd, het Nolenspark en
Puteanusstraat. 
De samenwerkende organisaties zijn allemaal
actief in de binnenstad. Daar werken we  al
samen met betrekking tot fairtrade. We doen
dat ook graag met andere activiteiten, die helpen om de wereld een beetje beter
te maken. Ieder vanuit zijn eigen achtergrond. We zijn daarin niet uniek.
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pastor Hub van den Bosch instrueert de drie groepen

Wereldwijd is er een integrale actie-agenda van de Verenigde Naties voor
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen: de 17 Global Goals. Leiders van 193 landen
hebben toegezegd zich in te zetten om de doelen vóór 2030 te realiseren. FAIR
Venlo initieerde het Global Goals Platform Venlo om lokaal tot een netwerk op dat
gebied te komen.  

Bijdrage aan duurzaam ontwikkelingsdoel 11
Met de schoonmaakacties droegen we als
samenwerkende organisaties lokaal bij aan
doelstelling 11 "Duurzame steden en
gemeenschappen"  en probeerden zo
bewustzijn voor de directe omgeving te
kweken. 
De samenwerkende organisaties
ondersteunden de actie van harte en gaven er
via hun eigen kanalen aandacht aan. De
gemeente stelde daarnaast de benodigde
schoonmaakmaterialen ter beschikking, zoals
zakken en handschoenen en karretjes. 

foto-impressie van de opruimactie op 18 maart
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De leus van Loesje gaat mee op pad

We zijn er klaar voor. Aanvalluuuuh

Doe mee aan onze en andere opschoonacties in Venlo.
Onze volgende halfjaarlijkse opschoonactie is op 16 september 2023.
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opbrengst vastenactie 2023

De opbrengst van de Vastenactie 2023 in de Jongerenkerk Venlo voor het project in
Zuid-Soedan bedraagt € 585,00 euro.
Dank voor ieder die aan dit mooie bedrag heeft bijgedragen.

Hub van den Bosch

proficiat

Op Palmzondag, zondag 2 april 2023, meldde Henk Linders aan het eind van de
viering dat hij en natuurlijk ook Marinka, opa en oma zijn geworden van klein-
dochter Fien. Dochter Liz is de moeder.

Marinka en Henk, van harte proficiat!
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Plant je boom
bij levend water
waar de Geest inspireert
onze prachtige vruchten laat dragen
en Hij ons steeds meer leert
in liefde te wandelen
met geduld te handelen
in blijdschap te leven
de vrede te bewaren
Zijn goedheid te ervaren
samen met velen
zo mogen we groeien
in genade en geloof
steeds mooier bloeien
in het water van de Geest.

Leo Heuvelmans

De vruchten van de Geest zijn:
liefde, blijdschap, vrede, geduld,
vriendelijkheid, goedheid, geloof,
zachtmoedigheid en zelfbeheersing.
(Galaten 5:22)
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praktische informatie

Pastorale coördinatie
Hub van den Bosch
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
06-10729578

Hub van den Bosch is normaliter op
maandagmorgen en vrijdagmorgen
vanaf  09.30 uur aanwezig op het secre-
tariaat van de Jongerenkerk.
Mocht u Hub daar niet kunnen bereiken
of voor dringende zaken op andere
dagen nodig hebben dan is hij bereik-
baar via telefoonnummer 06-10729578 
of per e-mail: boschhgm@home.nl

Secretariaat Jongerenkerk
Begijnengang 17, 5911 JL Venlo
e-mail: info@jkvenlo.nl

Diaconiefonds
Diaconiefonds Jongerenkerk Venlo
voor projecten ver weg en heel dichtbij
NL46ASNB0871015617
o.v.v. renteloze lening of gift.

gebruik Jongerenkerk
Voor informatie en afspraken inzake
het gebruik van de Jongerenkerk belt u
met:
Martin Huizinga; 077-3512165
e-mail: mgm.huizinga@telfort.nl 

JK website
web site JK: www.jkvenlo.nl
webmaster: Max Görtjes

Wel-en-Wee-Groep
Aandacht voor elkaar; voor de leuke
maar uitdrukkelijk ook de minder leuke
dingen van het leven...
informatie aan: 
Corry Flüggen, 077 - 3510752
of: Truus v.d. Heijden, 077 - 3827363

Stichting Jongerenkerk Venlo

NL12ABNA 0414 1432 99

Stichting Vrienden 
van de Jongerenkerk Venlo

Secretariaat:
Mevr. Gerrie Gijsen, secretaris
Gerard de Vlamingstraat 19
06 - 453 725 74
Gerrie.gijsen@gmail.com

Bankrekening Stichting
Vrienden
NL41RABO 0173 8028 50 

JK - Jouw Kerk - inleveren kopij
De volgende JK-Jouw Kerk verschijnt op
zondag 28 mei 2023
Kopij voor dat nummer kan tot en met
19 mei aangeleverd worden (via e-mail
of schriftelijk) op het Secretariaat van
de Jongerenkerk (zie hiernaast).
Is er iets dat u raakt of dat u onder de
aandacht wilt brengen? Dan nodigen
wij u van harte uit om gebruik te ma-
ken van deze mogelijkheid. Ook reac-
ties op artikelen zijn welkom.
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